
  

Stille getuigen.       

Als gids op de zomp vergeet ik nooit vanaf de Vecht te vertellen dat we 

nu langs een vroegere pottenbakkerij varen. 

Werkgelegenheid gecreëerd door een dominee van de Afscheiding, 

Albertus van Raalte. 

Het stemt me ook dankbaar dat een dominee zich het lot van arme mensen 

aantrok, omdat ik weet dat de kerk daar door de eeuwen heen niet altijd 

een voorbeeld in is geweest.  
 

Vanaf de Vecht is van het vroegere bedrijf niets meer te zien en vanaf de 

andere kant, dat is vanaf de Varsenerdijk eigenlijk ook niet. 

Je ziet dan een verbouwde boerderij.  

Maar de ingang echter is 

opvallend: Twee verweerde 

zuiltjes van Bentheimer zandsteen 

markeren de vroegere ingang tot 

wat eens een pottenbakkerij was. 

 
 

 

Zandsteen dat werd ingescheept in Nordhorn en dat dan met de zomp als 

bouwmateriaal over de Vecht stroomafwaarts ging. 

Het valt weliswaar niet zo op, maar is voor mij daarom niet minder een 

monument met een verhaal over zorg voor de armere medemens. 

Zou het niet mooi zijn dat voorbijgangers hier iets konden lezen over de 

oorsprong van deze bijzondere ingang 

  

Jan Witten 


